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Nhật Bản, Mỹ, Australia và Canada trong thượng tuần tháng
6/2023, lần đầu tiên tập trận hải quân chung ở biển Hoa Đông,
với Canada được cho là một nhân tố tham gia ngày một tích
cực với các đồng minh không chỉ ở biển này mà còn ở khu vực
rộng hơn với tầm nhìn của một Ấn Độ Dương và Thái Bình
Dương tự do và cởi mở.
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Từ Đại học Ottawa, Luật sư Vũ Đức Khanh, chuyên gia và
Giảng sư luật học chia sẻ với Đài Á Châu Tự do quan điểm
riêng của mình về sự kiện này nói riêng, tầm nhìn quan hệ giữa
Canada, Mỹ với Việt Nam ở khu vực nói chung, hướng đến
tương lai.

Và lời đầu tiên, Luật sư Vũ Đức Khanh bình luận về vai trò và
đường lối chính sách của Canada được thể hiện qua cuộc tập
trận bốn bên mới nhất tại Biển Hoa Đông này:

Luật sư Vũ Đức Khanh: Hải quân Mỹ, Nhật, Úc và Canada
vừa tập trận chung ở Biển Hoa Đông cuối tuần qua trong lúc
Diễn đàn Shangri-La ở Singapore cũng đang diễn ra là một
thông điệp rõ ràng của thế giới tự do gửi tới Trung Quốc rằng,
mọi hành động gây hấn bằng bạo lực đi ngược lại Hiến chương
Liên Hiệp Quốc sẽ được đáp trả một cách tương ứng.

Đây không phải là lần đầu tiên bộ tứ này tham gia tập trận ở
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2019, họ đã diễn tập
chung ở vùng Biển nam Thái Bình Dương và năm 2022 ở Biển
Đông. Canada, Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản và Úc đều là những
quốc gia có bờ biển gắn liền với Thái Bình Dương và sự tham
gia để tăng cường khả năng hợp tác chiến đấu phòng thủ là
điều hiển nhiên trước những nguy cơ bất ổn do Nga và đặc biệt
là Trung Quốc gây ra.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada
được chính phủ Canada công bố vào tháng 11/2022 khẳng định
quyết tâm của Canada đối với khu vực. Là một quốc gia bên bờ
tây Thái Bình Dương, tôi nghĩ Canada có trách nhiệm gìn giữ
hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung cho toàn khu vực. Với
cam kết minh bạch qua công bố chiến lược này, Canada đã gửi
đi thông điệp rõ ràng với các đồng minh, đối tác và cả đối thủ



rằng Canada đã, đang có mặt ở đây và sẽ tiếp tục ở lại đây sát
cánh với các đồng minh và đối tác để đảm bảo một Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và thượng tôn pháp
luật. Tôi hy vọng các quốc gia đồng minh và đối tác quan trọng
của Canada trong đó có cả Việt Nam hiểu rõ và tin tưởng vào
những cam kết mạnh mẽ và chân thành của Canada.

Liệu Trung Quốc có cảm thấy ‘thoải mái’?

RFA: Đã có bộ tứ QUAD, nay lại có thêm các cuộc tập trận bộ
tứ với Canada tham gia cùng Mỹ, Nhật và Úc ở khu vực, chưa
kể tại khu vực cũng có một số các cuộc diễn tập, tập trận bộ
tam, và bộ "đa" nữa của Mỹ và đồng minh, đối tác, những động
thái này liệu có làm Trung Quốc cảm thấy "thoải mái"?

Luật sư Vũ Đức Khanh: Tôi không nghĩ Bộ Chính trị (BCT)
của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có những "lo ngại" gì
đó về những động thái liên kết song phương và đa phương
trong khu vực vì chính họ là bên đã khuấy động sự bất an và
những hình thái liên kết trong khu vực.

Nếu như người láng giềng của bạn không có những hành động
thái quá gây mất ổn định trong khu vực thì làm gì bạn phải cần
liên kết này nọ để tìm cách đối phó. Nói một cách khác là nếu
không có lửa thì làm gì có khói.

Chính tập đoàn lãnh đạo Tập Cận Bình đã khuấy động tình
trạng bất ổn này từ cả chục năm nay. Cho nên những động thái
liên kết từ bộ tứ, bộ tam hay song phương hoặc có thể sẽ đến
một cơ chế phòng thủ đa phương với một tập hợp cả chục
quốc gia trong tương lai cũng là điều dễ hiểu.

Tôi đã từng đề nghị thiết lập một cơ chế phòng thủ đa phương
với tên gọi là APTO (Khối Liên Phòng Á Châu - Thái Bình



Dương), một tổ chức chị em với NATO. Tôi nghĩ với tình hình
hiện nay, nếu có thành lập thì APTO sẽ được nới rộng thành
IPTO (Khối Liên Phòng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương).

Tôi cũng thường nói rằng ai trói thì người đó mở. Tập Cận Bình
gây hấn thì ông phải chịu trách nhiệm để giải quyết. Tình trạng
này chỉ có thể được giải quyết khi Tập Cận Bình và Trung Quốc
có sự thay đổi về chính sách của họ đối với các quốc gia lân
bang và khu vực. Nếu không thì họ sẽ nhận sự đáp trả tương
ứng với những gì họ đã tạo ra.

RFA: Việt Nam và các nước ở khu vực nên xem các động thái
tương tự như cuộc tập trận này thế nào?

Luật sư Vũ Đức Khanh: Tôi cho rằng các quốc gia trong khu
vực trong đó có Việt Nam sẽ tiếp tục hoan nghênh những động
thái có trách nhiệm này. Đừng quên họ cũng là những tác nhân
chính để hình thành những khối liên kết trong khu vực.

Trong giai đoạn đầu, tốt nhất là chỉ kết hợp giữa các nước đồng
minh với các đối tác thân thiện có cùng quan điểm và phương
pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề. Từ từ sẽ thuyết phục những
quốc gia khác còn đang e dè như kiểu chính quyền Hà Nội.

Về lâu dài, tôi nghĩ không quốc gia nào muốn chiến tranh hoặc
sự bất ổn trong khu vực, thậm chí cả Nga và Trung Quốc, cho
nên, các bên sẽ tìm cách thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh
vượng chung. Vấn đề là Trung Quốc nhìn họ cũng như nhìn
các quốc gia khác trong khu vực như thế nào.

Liệu Trung Quốc có chấp nhận luật chơi đa phương và tôn
trọng các đối tác của mình không. Nói tóm lại, tôi nghĩ các quốc
gia trong khu vực rất hoan nghênh sự liên kết phòng thủ đa
phương để đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng.



Việt Nam có nên mời thêm các chuyến ‘thăm cảng’?

RFA: Liệu VN có nên mời thêm các tàu của các nước này
(Nhật, Mỹ, Úc, Canada) tới thăm cảng của Việt Nam thường
xuyên thêm trong tương lai hay không, thưa ông?

Luật sư Vũ Đức Khanh: Về Việt Nam, tôi nghĩ cần phân biệt rõ
giữa người dân với nhà cầm quyền. Người dân Việt Nam thì
mong muốn hội nhập với thế giới để phát triển kinh tế, xây
dựng và bảo vệ đất nước trước những hiểm họa bị xâm lăng.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) đeo đuổi một mục
tiêu khác, đó là chỉ bảo vệ quyền lợi cục bộ của đảng cầm
quyền. Cho nên, vấn đề quan trọng, theo thiển ý, nhân dân Việt
Nam phải vận động để đảng cầm quyền thấy họ trong lòng dân
tộc để đồng hành với dân tộc và đất nước.

Khi đảng cầm quyền thấy họ không bị loại bỏ bên lề lịch sử thì
họ phải chọn chính nghĩa thôi. Đó là con đường tự do, dân chủ
hóa Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động hợp tác với
các lực lượng chính trị quốc gia để kiến tạo con đường cải cách
thể chế, ổn định chính trị, tập trung tối đa hội nhập quốc tế để
phát triển đất nước.

Quả bóng đang nằm trong chân của ĐCSVN, đây là cơ hội lịch
sử, hợp lòng dân và điều kiện chính trị quốc tế và khu vực cũng
thuận lợi.

Còn việc Việt Nam mở cửa giao tiếp an ninh, quốc phòng và
quân sự với thế giới là điều tất yếu và không bàn cãi nữa.
Nhưng nếu chỉ "đu dây" để lúc nghiêng bên này lúc ngả bên
kia, những cử chỉ đó sẽ không được ai hoan nghênh, thậm chí
còn bị khinh bỉ.



Nếu có cơ hội nói chuyện với BCT hoặc trước Ban chấp hành
Trung ương ĐCSVN, tôi cũng sẽ nói những điều như thế vì đó
là con đường duy nhất của Việt Nam để đi tới một Việt Nam tự
do, dân chủ và thịnh vượng.

RFA: Liệu Việt Nam cũng có lúc nào nên chủ động mời Canada
cử tàu chiến của nước này ‘thao dượt quân sự’ chung trong
tương lai gần, bên cạnh các chuyến thăm viếng hải quân hữu
nghị?

Luật sư Vũ Đức Khanh: Tôi tin tưởng rằng Việt Nam và
Canada có cùng nhận thức và chia sẻ lợi ích chung vì an ninh,
hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương và chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác trên các cơ chế song
phương cũng như đa phương trong các vấn đề quốc tế mà hai
nước cùng quan tâm.

Qua nghiên cứu của tôi và tôi cũng nhất trí với quan điểm hai
nước cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực
gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó
thảm họa, cũng như các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan
tâm.

Theo hiểu biết của tôi, Canada được biết đến là quốc gia có
nhiều đóng góp đáng kể cho lực lượng gìn giữ hòa bình của
Liên Hợp Quốc, và trong lĩnh vực này, Canada có nhiều kinh
nghiệm và nguồn lực quý báu nên tôi tin rằng Canada sẽ sẵn
sàng chia sẻ với Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác
và huấn luyện quân sự cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt
Nam.

Về việc liệu Việt Nam có nên chủ động mời Canada cử tàu
chiến thăm và tập trận chung với Việt Nam thường xuyên hơn
trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng kể từ khi Việt Nam và



Canada thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2017, hợp
tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều
sâu.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã từng gặp nhau nhiều lần từ
2018 và cũng có cơ chế đối thoại song phương. Đã có nhiều
chương trình hợp tác quân sự, trong đó có việc Canada cử tàu
chiến thăm và giao lưu với hải quân Việt Nam.

Tôi ủng hộ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực này, tuy nhiên, tôi
không tin rằng hai nước sẽ tổ chức tập trận chung trong tương
lai gần. Có thể Canada sẽ hợp tác với các đồng minh như Mỹ,
Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và các cường quốc hải dương như
Anh, Pháp, Đức, Ý trong giai đoạn đầu.

Một khi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có cơ chế hợp tác
quốc phòng và an ninh đa phương ổn định hơn, Canada sẽ
tham gia. Hơn nữa, quan hệ quân sự giữa Việt Nam và các
nước phương Tây, trong đó có Canada, còn rất hạn chế và
dường như Hà Nội chưa sẵn sàng vì các bên chưa hài lòng lắm
về thành tích nhân quyền của Việt Nam.

Vấn đề ưu tiên hàng đầu của Việt Nam theo tôi là Việt Nam nên
chủ động giải quyết vấn đề nội trị trước. Một khi Việt Nam chia
sẻ nhiều hơn về những giá trị và định chế dân chủ thì việc hợp
tác với các cường quốc phương Tây là điều phải tới.

Quỹ đạo của Trung Quốc và ‘đứng bên lề’ một ‘cuộc chơi’?

RFA: Việt Nam và Canada có nên thúc đẩy quan hệ đối tác
toàn diện hiện nay sớm tới một mức cao hơn, trong đó có chú
trọng hợp tác an ninh, quốc phòng bên cạnh các hợp tác quan
trọng khác?



Luật sư Vũ Đức Khanh: Canada là một cường quốc tầm
trung, và chính sách ngoại giao quốc phòng và an ninh của
nước này có mối liên hệ chặt chẽ với các đồng minh lâu đời và
các định chế đa phương trong khuôn khổ trật tự thế giới tự do
do Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây lãnh đạo.

Trong tương lai gần và với hiểu biết hạn chế của mình, tôi
không nghĩ mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada sẽ có bước
đột phá. Canada sẽ sắp xếp các mối quan hệ của mình theo
quỹ đạo của Mỹ và phương Tây. Như tôi vừa nói, khi Việt Nam
chưa cải thiện đáng kể các điều kiện nhân quyền và quan hệ
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa đạt đến mức đối tác chiến lược
toàn diện, tôi nghĩ Canada chỉ có thể hài lòng với nguyên trạng.
Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn
giữa hai nước và tôi nghĩ những ai thực sự mong muốn mối
quan hệ này được tốt đẹp hơn đều biết họ cần phải làm gì.

RFA: Các biến chuyển, chuyển động trong trật tự chính trị thế
giới và bang giao quốc tế khu vực diễn ra khá mau lẹ, trong đó
có những tình huống và thời điểm then chốt, nhìn tới tương lai,
trong đó có quan hệ giữa Việt Nam với Canada, một đồng minh
của Mỹ ở quốc tế và khu vực, ông có lưu ý gì thêm cho Việt
Nam?

Luật sư Vũ Đức Khanh: Thế kỷ 21 có lẽ là thế kỷ của Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương. Và nếu nhìn kỹ vị trí địa lý của Việt
Nam trên bản đồ thế giới và khu vực, không ai không hy vọng
một tương lai tươi sáng cho Việt Nam.

Việt Nam gần như là trung điểm của khu vực này. Với những
biến động về địa - chính trị và địa - kinh tế mà chúng ta đã
chứng kiến từ 2 thập niên qua, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ



phát triển thịnh vượng trong vài ba thập niên tới với điều kiện
phải thay đổi thể chế ngay từ hôm nay.

Việt Nam ngày nay là một quốc gia đã vượt qua nghèo đói, lạc
hậu. Với một lực lượng dân số tầm trung và có tính chịu khó,
Việt Nam sẽ có những bước đột phá ngoạn mục.

Tuy nhiên để làm được điều đó, cái quan trọng đầu tiên là
người Việt Nam phải chấp nhận sự khác biệt nhưng đồng
thuận, đoàn kết dưới một mô hình nhà nước và xã hội mà toàn
dân chấp nhận. Một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng
phải là mục tiêu quan trọng nhất của toàn dân.

Như tôi đã trình bày, một khi bài toán nội trị đã được giải quyết
thỏa đáng thì mọi nguồn lực của người Việt trong và ngoài
nước sẽ được tập trung để Việt Nam có thể trở thành một đối
tác tin cậy, có trách nhiệm đối với thế giới.

Với một cộng đồng trên 5 triệu người sống chủ yếu ở các quốc
gia tân tiến phương Tây, cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ là
một tiềm lực lớn lao hỗ trợ cho Việt Nam hội nhập quốc tế
thành công.

Nếu làm được như thế thì tương lai không xa, Việt Nam sẽ
được khuyến khích đứng ra tổ chức mời Canada, Hoa Kỳ, Nhật
Bản và một số quốc gia đồng minh khác của phương Tây tới
diễn tập và thao dượt quân sự ở Việt Nam và trên Biển Đông.

Điều này không phải là một giấc mơ giữa ban ngày mà sẽ là
hiện thực, nếu như mọi người Việt chúng ta biết ngồi lại để khởi
động tiến trình tự do, dân chủ hóa Việt Nam ngay từ bây giờ.

Tuy nhiên, nhân đây, tôi xin nói rõ thêm rằng nếu trong tương
lai gần (3 năm) Việt Nam có tham gia tập trận chung với Mỹ và
các đồng minh của Mỹ (trong đó có thể có Canada) thì đó có



thể sẽ là những thông điệp chính trị ngoại giao hơn là thực lực,
cá nhân tôi chờ đợi đến 2025 sẽ có những cuộc tập trận lớn
trong đó có Mỹ, Nhật, Hàn, Philippines và đồng minh phương
Tây NATO ở biển Đông.

Các cường quốc trong đó có Mỹ, Canada và các đồng minh,
tiếp tục giương cao ngọn cờ tự do hàng hải và hàng không để
tung hoành ở đây. Dự kiến, Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc, Mỹ,
Nhật, Hàn và hy vọng sẽ có một cuộc diễu hành dương oai ở
Biển Đông. Nếu Việt Nam không có những thay đổi nhạy bén,
kịp thời và hợp lý, thì e rằng một là rơi vào quỹ đạo của Trung
Quốc hoặc hai là đứng bên lề của cuộc chơi.

RFA: Xin cảm ơn Luật sư Vũ Đức Khanh đã trả lời cuộc phỏng
vấn này!

Luật sư Vũ Đức Khanh là nhà quan sát thời sự, chính trị Việt
Nam và bang giao quốc tế, khu vực, hiện ông cũng là Giảng sư
luật học bán thời gian tại Đại học Ottawa, Canada.


